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Voor de aidswezen van Zambia





In Memoriam





Helaas bereikte ons kort geleden het droevige nieuws dat onze “brother” Clement Chomba in Chinsali op 9 april veel te vroeg gestorven is, waarschijnlijk aan de gevolgen van een beroerte. 








Clement was sinds 2000 betrokken bij Joy of a Toy als contactpersoon en bouwer van de infrastructuur. Hij was als een vader voor de weeskinderen. Een integer mens is van ons heengegaan. Het was een man met een grote visie en wij hebben altijd geweldig goed met hem kunnen samenwerken. Na zijn beroerte wilde hij “zijn” kinderen en de kleuterschool die hij voor hen gebouwd had nog 1 keer zien. De dag daarna is hij overleden. De weeskinderen en wij zelf zullen hem nooit vergeten.  Zijn werklust en optimisme waren een voorbeeld voor velen in het project. Clement “Mwambingo” Chomba: in alle opzichten een  onvervangbare man.
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Van september 2007 tot januari 2008 heb ik in Kalwala’s Village, het dorpje dat door de steun van een aantal Nederlanders een sprong in de vooruitgang heeft gemaakt, gewoond. Ik was altijd al geïnteresseerd in verhalen over Afrika en één keer eerder ben ik een maand in Ghana geweest. Dat was een geweldige ervaring. Ik verlangde er zo naar om nog meer van dit mooie continent te ontdekken, dat ik mijn baan en appartement opzegde en via Arie van Kooten bij het project Joy of a Toy terechtkwam.





Na een kleine beeldvorming via internet en met een soort to-do-lijstje van Arie vertrok ik naar Zambia. De grote steden die ik tot dan toe in Afrika gezien had zijn modern en bieden veel voorzieningen. Kalwala’s Village is een ander soort Afrika. De mensen leven zonder elektriciteit en stromend water.










































































De kinderen lopen, soms op blote voeten, hele afstanden om op school te komen. Een zieke wacht langs de kant van de weg op een wagen die hem, zittend in de laadbak, naar het ziekenhuis kilometers verderop brengt. De huisjes in Kalwala’s Village zijn klein, met een dak van gras.
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Het verslag van Janneke, een vrijwilligster








De school





De gebouwen die door het project zijn gebouwd, stonden er goed bij. Van buiten zaten ze mooi in de verf. In de periode dat ik in Kalwala’s Village was, werd de bouw gestart van de Nursery School.


Het niveau van Engels van de leerlingen van de Hoge School is erg laag. Daarom was het best moeilijk om met de kinderen te werken. Ik heb wiskunde gegeven aan de leerlingen van grade 8. En aan kleine groepjes uit grade 1 tot en met 5 heb ik bijles gegeven. De leerkrachten van de Hoge School stonden ook open voor suggesties om het onderwijs te verbeteren. En omgekeerd heb ik erg veel van hen geleerd. De school stond op twee minuten lopen van het huis waar ik verbleef. De kinderen maakten elke ochtend het terrein rondom de school netjes en daarna gingen ze in een grote rechthoek staan, waarna een van de leraren de dagopening deed en eventueel mededelingen gaf. Elke maandag en vrijdag werd het volkslied gezongen. Dat waren altijd mooie momenten:  een strakblauwe lucht om naar te kijken en prachtig tweestemmig gezang om naar te luisteren. Ik had mijn eigen lokaal in het nieuwste schoolgebouw. Het lokaal was toen nog niet helemaal gevuld met meubilair, maar toen ik wegging waren er wel 15 bureaus in het lokaal aanwezig en een nieuwe lading van 30 stuks was besteld. Ik denk niet dat ik ooit nog een werkplek krijg met zo’n geweldig, uitgestrekt en groen uitzicht.
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In de middag verbleef ik meestal bij het weeshuis. De kinderen zagen er gezond en vrolijk uit. In de huiskamer stonden mooie stoelen en banken en een salontafel. Tijdens mijn verblijf kwam er ook een boekenkastje bij, inclusief enkele boeken, zowel in het Engels als in het Bemba. 


Er was weinig structuur in het weeshuis. Er was een rooster voor het eten, maar geen dagprogramma. Enkele mensen uit het dorp waren bereid om ook wat voor het weeshuis te doen. Nu hangt er een rooster met onder andere: ‘biebtijd’, naailes, tuinierles en bijles. De kinderen doen al veel zelf. Ze koken en maken schoon. In het weeshuis is, in tegenstelling tot de school en de kliniek, elektriciteit aanwezig. Het scheelt veel: de kinderen zijn nog niet moe om zes uur, maar dan is het toch al donker. 





Ik raakte weer snel gewend aan Nederland: het koude weer, de drukte, ik ben niet meer elke dag euforisch dat ik onder een echte douche sta… Maar ook Zambia is nu een deel van Afrika waar ik met heimwee aan terugdenk. Ik heb geweldige mensen leren kennen en vier maanden lang continu bijzondere momenten beleefd. Kalwala’s Village mag blij zijn met de hulp uit Nederland. En ik ben blij dat ik er een tijdje deel van heb mogen uitmaken.








Boomstede 465


3608 BH  Maarssen          


of


Nachtegaallaan 26


3181 SL  Rozenburg


tel:


0181 219455


e-mail:


� HYPERLINK "mailto:kooten.van.a@hsleiden.nl" ��kooten.van.a@hsleiden.nl�


of


� HYPERLINK "mailto:gerlimpens@wanadoo.nl" ��gerlimpens@wanadoo.nl� 


website


www.joyofatoy.nl




















Voor de Aidswezen van Zambia








De kliniek








De kliniek is in mijn periode daar, net zoals al eerder met de school was gebeurd, deels door de regering overgenomen. De auto die helemaal vanuit Nederland naar Zambia is gebracht, wordt regelmatig ingezet voor de kliniek. Probleem is alleen dat er in het dorp niemand is die kan chaufferen. Ook de diesel is een probleem: alleen als het gaat om een bevalling, wordt de diesel door het ziekenhuis in Chinsali bekostigd.


Ik heb in opdracht van de kliniek in Chinsali met de auto gereden toen het ‘Child Health’s Week’ was. In afgelegen dorpen, die te vergelijken zijn met Kalwala’s Village, werden door verplegers kinderen ingeënt en kregen ze medicijnen. Op die manier heb ik heel wat bijzondere plekken in de omgeving gezien. Sommige dorpen lagen zo ver van de weg dat de auto door bijna onbegaanbaar landschap moest.
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Het weeshuis
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Tot zover het verslag van Janneke. Natuurlijk gaat onze dank weer uit naar alle mensen die ons trouw steunen en naar alle nieuwe initiatieven die ontplooid zijn. We leven allemaal op dezelfde wereld. En alleen door elkaar te helpen wordt het leven de moeite waard. De weeskinderen van Kalwala hebben nu een kans in deze wereld dankzij jullie hulp.











