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Voor de aidswezen van Zambia





Stilte voor de storm








In Afrika zeggen we : Nilikuonyesha nyota na uliangalia kidole tu. En dat betekent zoiets als: wanneer iemand naar de hemel wijst kun je beter naar de sterren kijken dan naar zijn vinger. 


Als trouwe  sponsor van Joy of a Toy heeft U echter helemaal nergens naar kunnen kijken, want de beloofde nieuwsbrieven lieten wel erg lang op zich wachten. Ik schaam mij diep en ga het goed maken. Dit was de stilte voor de storm. Minder vergaderen, minder haasten, meer schrijven. Zodat zoveel mogelijk mensen kijken. Niet naar mijn vinger, maar naar onze bloedeigen sterren: de kinderen van Zambia.








Besteding van de gelden





Afgelopen jaar is het gebouw voor de extra klaslokalen gereed gekomen: het bevat vier lokalen die momenteel druk gebruikt worden. Er zitten namelijk zo’n 350 leerlingen op de school. Nog even en dan zijn we de grootste school van Northern Province. Hieronder een foto van het Hanarie gebouw (Hanna staat voor Johanna, de voornaam van onze hoofdsponsor: Oma Roelevink) 
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Al het materiaal is gekocht. Pijpen, watertank en de pomp. We hadden juist besloten om de pomp maar om te ruilen en diesel te gaan gebruiken, toen we toch weer een aanbod van het Zambiaanse elektriciteitsbedrijf kregen. We werken daar hard aan, maar het is niet makkelijk.   De pomp:














Dat betekent dat het heel goed gaat met de school. De kinderen zijn dolgelukkig met hun nieuwe klaslokalen. De leerkrachten ook en ze doen vreselijk hun best om het nieuwe gebouw zo goed mogelijk in te richten en netjes te houden. De leerkrachten hebben zelf de buitenkant half blauw geverfd. Dat is typisch Zambiaans. 






































Dat konden de mensen van de kliniek natuurlijk niet op zich laten zitten, dus die hebben het voorbeeld gevolgd. 


Voorlopig is er nu even genoeg omdat die honderden kinderen in twee sessies naar school komen. De helft komt ’s ochtends, de andere helft ’s middags. In de toekomst, als we ook een bovenbouw krijgen, zal er weer bijgebouwd moeten worden. Dat gaat vast lukken.  
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De kliniek





De kliniek heeft nu gegevens van meer dan 2000 patiënten die ze behandeld hebben. Mr Chilopa, die de leiding heeft, werkt zeer serieus. Helaas heeft hij afgelopen jaar zijn vrouw verloren.


De mensen uit de dorpen zijn zeer tevreden over de aandacht die ze in de kliniek krijgen. De vorige keer dat ik er was, waren ze baby’s aan het inenten















































Het ministerie van gezondheid is al een aantal keren komen kijken. Ze geven elke drie maanden medicijnen. Onze grootste zorg gaat nog steeds uit naar het watersysteem en de elektriciteit. 
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Voor de Aidswezen van Zambia








De weeskinderen 








Die groeien als kool. Dat eten ze ook vaak. Nshima met kool. Of nshima met bonen. En als het feest is nshima met vlees. 


Er zijn gelukkig in Nederland veel mensen die zich het lot van deze wezen aantrekken. We noemen hier Oma Roelevink en Adri Dubois, maar er zijn ook zoveel anderen.


De stichting Lamento bijvoorbeeld. Dat zijn studenten uit Utrecht met het hart op de goede plaats die spullen voor de kinderen hebben ingezameld.





De giften








Op deze plaats willen we zoals gebruikelijk iedereen ontzettend  hartelijk bedanken die zich op een of andere manier heeft ingezet voor de kinderen in Zambia. Er zijn teveel activiteiten geweest in Nederland om allemaal te vermelden. Op de website zullen we een plaatsje in gaan ruimen om activiteiten aan te kondigen zodat een ieder daar dan van op de hoogte is.





Alhoewel we al veel sponsors hebben, kunnen we er nog steeds  meer gebruiken. Vooral ook mensen die een schoolkind voor 5 euro per maand kunnen steunen.  Het gaat niet om het bedrag, het gaat om de keuze die je maakt.





“Oprechtheid is het begin 


en het einde van alle dingen”
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